
Nieuwsbrief april en mei 2018

Op 2 maart is onze parochiaan Nel van Leeuwen overleden. Op 9 maart is 
voor haar een uitvaartdienst gehouden in de Veenhartkerk. We wensen 
Dick en Els, Jordy en Esther en kinderen sterkte toe.

Pastoor Henk Schoon gaat ons verlaten. Hij krijgt, naast Gouda, een 
nieuwe parochie te Dordrecht onder zijn hoede. We sluiten daarmee een 
periode van opbouw af. In het begin deed hij dat samen met pionier en 
inspirator Wim de Boer, om vervolgens, na afscheid van Wim, ons op weg 
te helpen naar een parochie, dat een statie werd. We zijn Henk dankbaar 
voor al hetgeen hij voor ons heeft gedaan en wensen hem een mooie 
nieuwe periode toe. 

Maar we hebben ook al een opvolger voor Henk. Dat is Erna Peijnenburg, 
voor ons geen onbekende. Zij stelt zich is in deze nieuwsbrief voor. We zijn
verheugd met haar benoeming. Op 7 april wordt zij door de bisschop 
geïnstalleerd als rector van onze statie en dan nemen we ook afscheid van
Henk Schoon. 

Van de recent gehouden parochievergadering treft u een kort verslag aan 
in deze nieuwsbrief.

Albert Geerdinck

Kerkdiensten

Zaterdag 7 april 2018
Eucharistieviering van de tweede zondag van Pasen
(Zondag Quasimodo Geniti, ook wel ‘Beloken Zondag’)
lezingen: Jesaja 26,1-13, 1 Johannes 5,1-6 en Johannes 20,24-31

Zaterdag 21 april 2018
Eucharistieviering van de vierde zondag van Pasen
(Zondag Misericordia Domini)
lezingen: Ezechiël 34,1-10, 1 Johannes 3,1-8 en Johannes 10,11-16

Zaterdag 5 mei 2018
Eucharistieviering van de zesde zondag van Pasen
(Zondag Vocem iucunditatis)
lezingen: Jesaja 45,15-19, 1 Johannes 4,7-21 en Johannes 15,9-17

Zaterdag 19 mei 2018 (Let op: 16.00 uur)



Eucharistieviering van Pinksteren
(de uitstorting van de heilige Geest)
lezingen: Joël 2, 28-32, Handelingen 2, 1-11 en Johannes 20,19-23
Voorwoord bij Eucharistievieringen

Zaterdag 7 april 2018

‘Als pasgeboren kinderen’, in het Latijn ‘Quasimodo geniti’. Zo heet het onderschrift 
bij de viering van de tweede zondag van Pasen. Eigenlijk is het geen onderschrift, 
maar een opschrift. Want het zijn de eerste woorden van de Introïtus, het intochtslied
dat in de Romeinse liturgie bovenaan of vooraan staat om te worden gezongen. En 
zoals bij een opschrift gebruikelijk is, duidt het in het kort aan hoe wij het geheel dat 
daarop volgt dienen te verstaan.
‘Als pasgeboren kinderen’ is genomen uit de eerste brief van Petrus hoofdstuk 2 vers
2. Petrus wijst de gemeente op een nieuw begin dat zij is begonnen in Jezus 
Christus: ‘die naar de overvloed van zijn ontferming ons opnieuw geboren heeft laten
worden tot levende hoop door de opstanding van Jezus Christus uit de doden’. 
Wij vieren vijftig dagen lang – want zo lang duurt het Paasfeest : van Pasen tot en 
met Pinksteren - het nieuwe begin dat wij als gemeenschap zijn begonnen door de 
opstanding van Jezus Christus. Hij heeft de toegang tot nieuw leven ontsloten door 
de poort van het dodenrijk te ontsluiten en allen die daarin opgesloten waren te 
bevrijden. Als gemeenschap die de Paasnacht elders heeft gevierd, omdat in de 
Veenhartkerk geen dienst was, hebben wij deze ‘geboorte’ aan den lijve mogen 
ervaren. En nu, de ogen nog onwennig aan het volle licht van de nieuwe morgen, 
bezien wij de wereld om ons heen als pasgeboren kinderen. Komt, kinderen, drink 
maar van de geestelijke en onvervalste melk, waar jullie zo naar verlangen. Petrus 
legt uit waarom ‘opdat jullie zullen groeien en worden gered nu jullie geproefd 
hebben dat de Heer goed is’. Deze woorden verwijzen naar Psalm 34 vers 9 ‘Hoe 
goed de Here is? Proeft het en ziet!’. Met elk nieuw begin van de gemeenschap kan 
zij proeven hoe goed de Heer is. Om dit nieuwe begin te vieren is het wel zaak om te
komen en als lid van die gemeenschap samen de eucharistie te vieren. Om als 
pasgeboren kinderen vast te stellen hoe goed de Heer is door dit zelf te proeven. 
Laat ons drinken en proeven hoe zuiver en onvervalst ‘de melk van de opstanding’ is:
de wijn van het koninkrijk en het brood van eeuwig leven!
In deze viering is er nog een nieuw begin: de installatie van Erna Peijnenburg als 
rector van de statie H.Elia De Ronde Venen. Het belooft een mooie toekomst te 
worden voor de gemeenschap met deze nieuwe herder. En dat alles in het licht van 
Pasen.

Zaterdag 21 april 2018

Ook de woorden van het intochtslied ‘Misericordia Domini’ kun je beschouwen als  
opschrift boven de viering van de vierde zondag van Pasen. Met deze woorden uit 
Psalm 33 bezingt de gemeente van de Heer zijn ‘misericordia’, in het hebreeuws de 
‘chèsèd Adonai’. In het oud-katholieke kerkboek is de chèsèd van de Heer vertaald 
met genade. Bij genade denk je meer aan welwillend en liefdevol iemand bejegenen.
Daarbij gaat het om de toewending van de een tot de ander. Maar in het woord 
chèsèd zit nog een andere kant van de betrokkenheid op de ander, namelijk een 
wederzijdse verbondenheid op grond van wat beiden gemeenschappelijk hebben. 
Woorden als vriendschap, solidariteit of humaniteit, komen er het dichtste bij, omdat 



ze een gemeenschappelijke band veronderstellen. Bij chèsèd kan alleen al de 
aanblik van een ontredderd persoon iemand tot actie aanzetten omdat de een de 
ander in zijn mens-zijn beziet. Hij handelt op basis van de humaniteit die in het 
geding is. ‘Heel de aarde is vervuld van de ‘chèsèd Adonai’ wil niet anders zeggen 
dan dat de Heer uit verbondenheid met alles en allen op aarde zich hun lot aantrekt. 
Hoe mooi is het om dit te weten als je vervolgens hoort hoe in deze viering gelezen 
wordt over de herders van Israël die zich het lot niet aantrekken van het zwakke dier.
Jullie geven het niets om het aan te sterken…? Vanwege de band met de schapen 
behoren de herders toch voor hen te zorgen? Dan komt de ‘chèsèd Adoniai’ om de 
hoek kijken. Omdat de herders zich het lot van de schapen niet aantrekken, zal God 
de schapen van hen opeisen en hen ontslaan. God noemt ze ‘mijn’ schapen. Hoort u 
hoe hij handelt uit verbondenheid? Pure chèsèd! Hoe Jezus zijn leven geeft voor 
‘zijn’ schapen - we horen het in het evangelie - is vanwege diezelfde 
vriendschapsband. Wat een mooie thematiek. Komt u ook? Omwille van de 
vriendschap.

Zaterdag 5 mei 2018

Met de woorden ‘Vocem iucunditatem’ – ‘Met blijde stem’, de eerste woorden van de 
Introïtus van de zesde zondag van Pasen is gelijk duidelijk dat deze viering heel 
opgetogen zal zijn. Het is de boodschap die wordt verkondigd die maakt dat wij op 
deze zondag blij zijn: de Heer heeft Jakob, zijn knecht, verlost! Bedoeld is dat God 
zijn volk Israël heeft verlost. Israël is de naam voor Jakob die duidt op zijn relatie met
God. Maar hier klinkt die naam niet, wel ‘Jakob, zijn knecht’. Want het volk Israël, 
althans een deel daarvan, is in ballingschap weggevoerd naar Babel. Maar precies 
op de plek in het boek Jesaja waar deze woorden uit zijn genomen, klinkt de oproep 
om uit Babel weg te trekken. Want de Heer heeft Jakob, zijn knecht, verlost (48,20). 
De boodschap van verlossing van Jakob die zo blij moet worden verkondigd betreft 
dus de verlossing van die andere knechten, namelijk zijzelf, uit de ballingschap.

Dat wij de viering in Mijdrecht met zo’n blijde boodschap beginnen betekent niet 
anders dan dat ook wij bemerken dat de Heer de verlossing die hij heeft verricht aan 
zijn knecht Jakob, ook aan onszelf verricht. Ook wij, zijn dienaren en dienaressen, 
worden verlost uit ballingschap. Hoor maar wat er gelezen wordt in deze viering. In 
de eerste lezing ‘Israël wordt door de Heer gered, en zijn heil kent geen einde. 
(Jesaja 45,17). Of om uit de ballingschap weg te trekken: ‘Ik heb u uitverkoren en u 
aangesteld om uit te gaan en vrucht te dragen en dat uw vrucht blijvend zou 
zijn.’(Johannes 15,16).

Zaterdag 19 mei 2018 (Let op: 16.00 uur)

Nu zijn we aangekomen bij de laatste dag van Pasen, de vijftigste. Waar de naam 
Pinksteren al op duidt. Dat het Griekse woord Pentèkostè, waar ons woord 
‘Pinksteren’ van is afgeleid, ‘vijftigste’ betekent, hoef ik u natuurlijk niet te vertellen. 
Dat wist u al lang! Pinksteren is dus de afsluiting van Pasen, een slotfeest.
De periode na Pinksteren heeft geen eigen naam, zoals Pasen dat wel had. Tot ver 
in de herfst ontlenen de zondagen hun naam dan ook enkel en alleen aan de afstand
die zij innemen tot het feest van Pinksteren. Tenzij het een speciale feestdag is die 
deze telling na Pinksteren komt doorbreken.



In het kerkboek van de Oud-Katholieke kerk staat onder het woord Pinksteren 
geschreven ‘de uitstorting van de heilige Geest’. Uitstorting van de heilige Geest 
gebeurt van boven af. De gemeente heeft in de Paasnacht al een uitstorting mee 
gemaakt. Zij die in een kerk de Paasnacht hebben gevierd herinneren zich dat zij  op 
een gegeven moment werden besprenkeld met het nieuw gewijde doopwater. Met 
Pinksteren is het niet anders. Alleen gebeurt nu aan de gemeente datgene wat de 
leerlingen meemaken, wanneer zij overgoten worden met het vuur van de heilige 
Geest, die zich neerzet op het hoofd van een ieder van hen, nadat het zich heeft 
verdeeld in tongen van vuur. De vonken van vuur die komen aanwaaien in het huis 
waarin de gemeente verzameld is, zet zich ook op de hoofden van de aanwezigen in 
de viering in de Veenhartkerk, zodra bij de zegen de Paaskaars wordt uitgeblazen. In
die ene adem waarmee het vuur van Christus wordt uitgeblazen komen de vonk 
aanwaaien over de hoofden van de gemeente, vatten zij vlam bij een ieder van hen 
en zetten zij de harten in vuur en vlam. Zo krijgt het slot van het evangelie van de 
man van Nazareth die stierf om te verrijzen een vervolg met het begin van het boek 
van de handelingen van zijn leerlingen. In het boek Handelingen der Apostelen staat 
beschreven hoe de leerlingen, gegrepen door de Geest die over hen is uitgestort een
aangevuurd een begin maken met datgene waar Jezus het fundament van is: de 
kerk. Het slot van het verhaal van Jezus is de stichting van de kerk. Zijn einde is voor
ons het begin van kerk-zijn. Wij die zijn leerlingen zijn doen niet anders dan verder te
bouwen aan die kerk, gedreven door de heilige Geest.

Nieuwe rector

Priester Henk Schoon is per 1 maart 2018 door de aartsbisschop van 
Utrecht, Joris,  benoemd tot pastoor van de Oud-Katholieke parochie 
H.Maria Maior te Dordrecht. Dat betekent dat de bisschop van Haarlem, 
Dirk Jan, hem binnenkort eervol ontslag zal verlenen als rector van de 
statie H.Elia De Ronde Venen.

In de viering van 7 april 2018 zal het afscheid plaatsvinden van pastoor 
Schoon en zal zijn opvolger pastoor Peijnenburg door de bisschop van 
Haarlem worden geïnstalleerd.

Hierna kunt u een stukje lezen, waarin de
nieuwe rector zichzelf alvast aan u voorstelt:

Nieuwe pastoor stelt zich voor  

Zie, Ik ga iets nieuws maken,
het is al aan het kiemen, weet je dat niet?
Ik ga een weg leggen in de woestijn,
en rivieren in het dorre land.       Jesaja 43:19-20

Op zaterdag 17 maart j.l. liep ik met mijn man Henk
door de grote kathedraal van St. Johannes in
Valetta, de hoofdstad van Malta. Ergens in die kerk
stond een mand met daarboven de tekst: God zegt
iets tegen jou! In de mand zaten allemaal gekleurde



briefjes. Ik pakte er één uit, vouwde hem open en las bovenstaande tekst.
Natuurlijk moest ik meteen denken aan Mijdrecht en de mogelijkheid dat ik daar 
pastoor zou worden. In het verlengde daarvan dacht ik ook aan uw gemeenschap. 
Een groep gelovige mensen die in de afgelopen jaren iets nieuws is begonnen. En 
hoe!

Iets nieuws beginnen is altijd spannend. Het vraagt meestal van je dat je ook dingen 
achter je laat, en hoe die nieuwe weg zal uitpakken weet je maar nooit. Je volgt je 
hart, en je hoofd holt er soms achteraan. Het mooie van dit citaat uit Jesaja vind ik 
dat er vertrouwen uitspreekt. Dat dit nieuwe begin niet uit de lucht valt, maar uit de 
hemel. God zelf is erbij betrokken en zal mee gaan op reis. Sterker nog, de tekst zegt
dat niet wij dat nieuwe begin hebben gemaakt maar Hij. ‘God heeft het eerste 
woord…’ zingen we wel eens. Aan ons de vraag om open te willen staan zodat we 
kunnen verstaan waarheen Hij ons leidt.

Mijn weg leidt nu naar Mijdrecht, en dat naast mijn functies als pastoor van Alkmaar 
en jongerenpastor voor het bisdom Haarlem. Ik vind het een uitdaging, maar wel een 
hele leuke. De gemeenschap van Mijdrecht is mij niet helemaal vreemd. Ik mocht al 
een paar keer bij jullie voorgaan en heb ook een paar gespreksavonden geleid. 
Daarnaast ben ik twee keer mee geweest op retraite naar het klooster in Wahlwiller, 
met vrouwen uit Mijdrecht en IJmuiden. Dus een aantal van u ken ik al (een beetje) 
en anderen hoop ik binnenkort te leren kennen.

Ik woon in Akersloot, een dorp dat zo’n tien kilometer ten zuiden van Alkmaar ligt. 
Mijn man Henk Hudepohl is pastoraal werker in de rooms-katholieke parochie Bron 
van Levend Water, die bestaat uit de kerken van Akersloot, Heiloo, Egmond aan 
Zee, Egmond Binnen en Egmond aan de Hoef. We hebben geen kinderen. We 
hebben elkaar leren kennen tijdens onze studie theologie aan de Katholieke 
Theologische Universiteit Amsterdam in de jaren ’80 en ’90 van de vorige eeuw. Na 
afronding van mijn studie heb ik 14 jaar gewerkt als pastoraal werkster in de rooms-
katholieke parochie van de H. Bavo in Haarlem. In 2011 ben ik overgestapt naar de 
Oud-Katholieke kerk, en in datzelfde jaar mocht ik ook beginnen als pastor in de 
parochie Alkmaar, onder de goede begeleiding van pastoor Jake Dejonge. Op 1 juni 
2013 werd ik diaken gewijd in de kathedraal van Haarlem en op 19 oktober van dat 
jaar vond mijn priesterwijding plaats in de mooie kerk van Egmond aan Zee.
Tot snel! Ik bid om zegen over u allen en over de weg die we samen zullen gaan.

Erna Peijnenburg

Vorige pastoor neemt afscheid  
Het was al een tijdje bekend dat ik zou vertrekken als pastoor uit uw midden 
vanwege mijn nieuwe ‘standplaats’ Dordrecht. Maar nu het officiële afscheid nadert 
wil ik bij deze u bedanken voor het samen optrekken in lief en leed. De weg die we 
samen hebben afgelegd door de tijd heen. Enkele maanden na het begin van deze 
gemeenschap in oktober 2010 werd ik door de bisschop van Haarlem, Dirk Jan, 
gevraagd om samen met emeritus pastoor Wim de Boer de herderlijke zorg op me te



nemen voor de gemeenschap die 
ontstaan was als Katholiek Altenatief De 
Ronde Venen. De Oud-Katholieke kerk 
van Nederland leverde niet alleen 
priesters, en bisschoppelijk toezicht, maar 
ook een jaarlijkse subsidie waardoor de 
gemeenschap een stabiele basis kreeg. 
De vrijwilligers zelf vormden een bestuur, 
huurden de Veenhartkerk, bouwden 
daarin onvermoeibaar het altaar op, gaven
jaarlijks een vrijwillige bijdrage, vormden 
een contactraad en een koor van 
enthousiaste zangers onder de bezielende
leiding van Anita. Dit alles resulteerde in 
de toetreding van velen tot de Oud-
Katholieke Kerk van Nederland en de 
toestemming van de bisschop van 
Haarlem om in januari 2014 formeel als 
statie onderdeel te worden van die kerk. 
Pastoor Wim de Boer nam afscheid en 
ondergetekende ging alleen door als 
pastoor van deze gemeenschap die de 
naam aannam van de heilige Elia als 
patroon. Enkele leden gingen de statie 

vertegenwoordigen op de landelijke synode van de Oud-Katholieke kerk, en het 
bestuur deed jaarlijks een afdracht aan de landelijke kas, waaruit de voorgangers 
van de Oud-Katholieke kerk hun honorarium ontvingen. Zo integreerde de 
gemeenschap meer en meer in de Oud-Katholieke kerk van Nederland.
Door de statie ‘parochie in oprichting’ te noemen werd het streven verwoord om 
parochie te worden. De tijd die hiervoor genomen werd – vier jaar – bleek echter te 
kort om deze doelstelling te halen. Wie weet zal dat na mijn vertrek ooit nog eens 
gebeuren. Het belangrijkste echter is dat ik zie dat vriendschap, samen zingen en 
verlangen om God te ontmoeten in de viering van de eucharistie in al die jaren nog 
steeds de basis vormen voor de samenkomsten van deze gemeenschap. Met die 
basis als vast gegeven lukt het de groep die zich had afgekeerd van bepaalde 
kerkelijke praktijken die zij als teleurstellend had ervaren om zich te ontwikkelen tot 
een groep die bewust koos voor een kerk waar het katholiek geloof hetzelfde was…
en tóch anders: volgens oude kerkelijke ordening. Een kerk met bisschoppen die de 
leden zelf hadden gekozen, waar priesters mochten trouwen, en waar niemand, 
leken noch geestelijken, werden buitengesloten om hun vrouw of man zijn of om hun 
seksuele geaardheid.
Pastoor zijn bij u was voor mij een reis in het onbekende, een beetje zijn zoals Elia, 
vol van belofte uitziend naar wat komen gaat en onderweg levend van wat de Heer in
zijn voorzienigheid aan heilzame verrassingen uit de hemel naar ons doet toekomen.
Wij leven van zijn genade. En dat te ervaren is meer dan genoeg. Ik weet zeker dat 
uw verdere reis samen met Erna u op dat pad verder zal brengen en dat de Heer u 
daarbij zal bijstaan en voorzien van al het nodige. Het ga u goed. De Oud-Katholieke 
Kerk is klein. Dat heeft zo zijn voordelen. Want we komen elkaar vast wel weer eens 
tegen bij een of andere landelijke bijeenkomst. Salut!



Henk Schoon

Activiteiten

Zondagmiddag 29 april willen we het knusse en mooie kerkje van 
Aalsmeer bezoeken en daar de eucharistie mee vieren. U bent van harte 
uitgenodigd om mee te gaan. U kunt zich aanmelden bij Mariëtte. De 
viering start om 16.00 uur. 

Op 1 juli staat ons jaarlijkse parochie uitje gepland. We willen dit jaar naar 
Dordrecht.
Gaat u mee? 

Verslagen en andere onderwerpen/aandachtspunten

Dank aan lector Anneke Putman

Anneke Putman was jarenlang lector binnen onze gemeenschap. Zij deed 
dat altijd vol overgave. En je kon altijd een beroep op haar doen. 
Zij heeft het verstandige besluit genomen om als lector te stoppen.

Anneke heel hartelijk bedankt voor jouw jarenlange inzet en trouw. 

Albert Geerdinck

Ontvangst van H. Oliën 

Op maandag 26 maart zijn afgevaardigden  van onze
statie  naar de kathedrale kerk van de H. Anna en
Maria te Haarlem gegaan om daar deel te nemen
aan de pontificale eucharistieviering waarin de H.
Oliën werden gewijd voor gebruik in het bisdom
Haarlem. De voorganger, mgr Dirk Jan Schoon,
bisschop van Haarlem, werd geassisteerd door
deken Peter-Ben Smit en pastoor Robert Frede. Ellen
Hilbers en Marijke Leeuwerik hebben de oliën voor
onze statie in ontvangst genomen .

25 jaar priesterjubileum Henk Schoon
gevierd 

Op 20 maart 1993 ben ik tot priester gewijd. Dat was in Egmond aan Zee. 
Het jubileum, 25 jaar later, is in de Veenhartkerk in uw midden gevierd op 
11 maart. Uit handen van Bea en Jet mocht ik een prachtige kaars 
ontvangen met afbeelding van de herder daarop en een fes wijn en ook 
nog een kaart met lieve wensen van leden van de gemeente. En mijn 
vrouw ontving nog een prachtig boeket. Duizendmaal dank! Al heet het 
een ‘zilveren’ priesterjubileum: Ik ben er ‘verguld’ mee!



Henk Schoon

25 jarig priesterschap

Het ambt van priester is gegeven met de doop. Het ambtsgewaad 
waarmee de gedoopte wordt bekleed is het doopkleed. Zo gezien voegt 
een jubileum van 25-jarig priesterschap, dat ik op 10 maart in uw midden 
mocht vieren, ook niet zoveel toe. Behalve dat met het bijzondere ambt 
van priester de gemeente bepaalde lieden uit hun midden heeft 
aangesteld om bijzondere taken te verrichten. Die zal ik hier niet allemaal 
opnoemen. Maar u kunt ze vinden in het Oud-Katholieke kerkboek op de 
plaats waar de bisschop aan de kandidaat-priester zegt wat zijn opdracht 
is (bladzijde 534-535). De betekenis van een priesterwijding kan dan ook 
alleen begrepen worden als een aparte plaatsing van de kandidaat binnen 
de gehele gemeenschap die van zichzelf ‘een koninklijk priesterschap’ kan
worden genoemd of een ‘heilig volk’. Met deze benaming voor het volk 
Israël (Exodus 19,6) duidt Petrus in zijn eerste brief niet enkele 
voortreffelijke lieden aan, maar de christelijke gemeente als geheel (1 
Petrus 2,9)! Als hij namelijk bepaalde lieden op het oog zou hebben gehad,
zou hij de benaming ‘koninklijk priesterschap’ wel veranderd hebben in 
‘koninklijke priesters’. Gelukkig heeft hij dat niet gedaan.
Het is dan ook passend dat het 25-jarig jubileum van het ‘bijzondere 
priesterambt’ temidden van de gemeente als geheel wordt gevierd. 
Daarbinnen heeft het zijn functie, en kan het ook op passende wijze 
worden gevierd. Zelfs het lied uit het oude gezangboek van de Oud-
Katholieke kerk dat ik speciaal had uitgekozen om gezongen te worden 
vanwege dit ambtsjubileum heeft daar geen afbreuk aan gedaan. In de 
tweede strofe van de tekst van de bekende Enkhuizer dichter Cornelis 
Kuyper van der Stam zingt de gemeente op melodie van A.B.H.Verhey 
over haar herder dat de Opperherder met gunstig oog ziet op ‘de herder 
haar gegeven’: ’Uw zegen dale van omhoog op al zijn arbeid, zorg en 
waken’. En in de derde strofe: ‘Verleen hem lust, gezondheid, krachten om
al zijn plichten te betrachten tot aller heil.’ Als je dat zo leest, besef je dat 
de gemeente zich ervan bewust is dat haar zorg die uitgaat naar haar 
herder verwant is aan de zorg van de Opperherder voor zijn kerk als 
geheel. Zo luidt het begin van het lied: ‘Stort Opperherder uwen zegen op 
deze kerk en maak haar door uw invloed sterk niet slechts in ’t aantal 
harer leden, maar ook in vurige gebeden.’

Wat mij bevreemdt is dat alle liederen voor jubilerende of beginnende 
priesters zijn weggelaten in het Oud-Katholieke gezangboek van 1990. 
Mogelijk uit vrees voor een verheerlijking van het bijzondere ambt van 
priester, los van de gemeente. Maar als je de tekst leest wordt juist aan 
dat priesterschap, en de bijzondere band met de gemeente, ten volle 
recht gedaan door die beide te stellen onder de zorg van de Ene. De 
gemeente verdient zulke liederen om de zorg van de Opperherder te 
kunnen bezingen voor zijn kerk. Te zingen voor het welzijn van een 
jubilerende priester doet, daar geen afbreuk aan.



Korte weergave van de jaarvergadering van 20 maart j.l.:

*De Paaswakeviering zullen wij vieren in Amsterdam. ( NB: Hiervoor kunt u
zich nog aanmelden bij Mariëtte) In de Veenhartkerk is er dit jaar geen 
Paaswake.
*Vervoer naar de Veenhartkerk: Ben van Nieuwmegen en Karlien Veldhoen
zijn bereid mensen te vervoeren van en naar de Veenhartkerk: mocht u 
vervoer nodig hebben, dan kunt u buiten Aad ook één van hen bellen.
*Wij blikken terug op een jaar vol activiteiten, vieringen en bijeenkomsten.
Henk bedankt de vrijwilligers voor hun inzet het afgelopen jaar.
*Financiën worden besproken. Jordy geeft een presentatie. Met dank! Zie 
voor info het kopje fnanciën in deze nieuwsbrief.
*We noteren enkele punten die belangrijk zijn voor de nieuwe pastoor. 
Zaterdag 24 maart is er een gesprek met de bisschop en de kandidaat 
opvolger voor Henk.
* Een statie vergadert maar 1x per jaar. We vergaderen dus weer begin 
2019.
* De synode is op 24 november 2018. Mee gaan: Edwin, Albert, Frans en 
Ellen.
* Zondag 29 april willen we de viering meemaken in Aalsmeer. Indien u 
mee wilt, geeft u zich dan op bij Mariëtte. 
* Op zondag 1 juli willen we als parochie naar Dordrecht gaan, de parochie
waar Henk net gestart is als pastoor. Wie wil dit samen met Henk 
organiseren? Het gaat hierbij om de middagactiviteit. U kunt zich hiervoor 
melden bij Mariëtte: tel.nr.: 281905

Mededelingen

Financiën

Opbrengst collectes:

14 februari: € 82,50
24 februari: € 132,70
10 maart: € 101,10
24 maart € 66,00
29 maart € 69,20

Heeft u geen brief van de actie Kerkbalans 2018 ontvangen en wilt u ons 
toch steunen, dan kunt u uw gift storten op ons bankrekeningnummer 
NL19 INGB 0009 4319 58 t.n.v. Katholiek Alternatief De Ronde 
Venen, te Wilnis. Vermeldt u daarbij uw naam en de mededeling gift 
2018.

Actie Kerkbalans 2018



Dit jaar is er bij de Actie Kerkbalans een bedrag opgehaald van in totaal € 8.990. Dat 
is meer dan begroot en een hele mooie opbrengst! Wij willen iedereen hartelijk 
danken voor de toegezegde bijdragen.

Jaarvergadering 20-3-2018
Onlangs heeft de jaarvergadering plaatsgevonden in de Molenlandschool. Tijdens de
jaarvergadering is het financiële jaarverslag van 2017 gepresenteerd. We hebben 
2017 afgesloten met een positief resultaat van € 1.218. Daarnaast zijn de 
verwachtingen voor 2018 en 2019 aan de orde gekomen. Door de Oud-Katholieke 
kerk Nederland is een ondersteuningssubsidie verstrekt voor de komende 5 jaren 
van € 6.000 (2018-2022).

Collecte 2e kwartaal 2018
De collecte van het 2e kwartaal 2018 is bestemd voor Missie Sint Paulus.

Aanbeveling

In april 1967, dit jaar een halve eeuw geleden, werd de Missie St Paulus opgericht. 
Sinds die tijd heeft de Missie op tal van plaatsen in de wereld bijgedragen aan het 
lenigen van nood, het bestrijden van armoede en het ontwikkelen van onderwijs en 
zorg. Hoe komt het, dat de Missie niet alleen toen, maar ook nu nog altijd een van de
vitalere organisaties van onze kerk is? Dat is niet omdat er – helaas! – nog altijd 
onrecht en armoede bestreden moeten worden, maar omdat het christelijk geloof zelf
aanzet tot dienstbaarheid aan de naaste. Het Collegiaal Bestuur roept alle oud-
katholieken op om van dit geloof te getuigen en in deze dienstbaarheid te delen, 
bijvoorbeeld door gul bij te dragen aan de collecte van vandaag.

Vervoer naar de Veenhartkerk

Wilt u graag zaterdag naar de eucharistieviering in de Veenhartkerk, maar 
u heeft geen vervoer, belt u dan naar Aad Kruys, (0297-282670) Ben van 
Nieuwmegen (0297-289074) of met Karlien Veldhoen. (0297-284561). Zij 
zijn u graag van dienst.

Contactgroep

Als contactgroep willen we in contact komen en blijven met 
medegelovigen in onze geloofsgemeenschap. Als u behoefte heeft aan een
bezoekje van een van de contactgroepleden, dan maken we graag een 
afspraak met u. Misschien kent u iemand binnen onze gemeenschap die 
extra aandacht nodig heeft, laat het ons dan weten.

Aanspreekpunt contactgroep:
Bea Dalebout,
Telefoonnummer: 287428,
Email: b.dalebout@hotmail.nl
Altaarbloemen, gebedsintenties

elke viering worden van de altaar bloemen aan iemand gegeven. Het 
boeket van:

mailto:b.dalebout@hotmail.nl


24 februari ging naar Nel van Leeuwen
10 maart: ging naar Marijke Leeuwerik
24 maart ging naar fam. Oudshoorn. 

Gebedsintenties:
Op zaterdag 19 mei 2018 voor Cees Samsom, zijn jaargedachtenis (overleden 
op 22 mei 2016).

Voor het doorgeven van gebedsintenties en adressen naar wie de bloemen
zouden kunnen gaan: Mariëtte Fakkeldij: tel. 281905 of 
fam.fakkeldij@live.nl

Bereikbaarheid Pastoor

Tot en met 7 april
Pastoor Henk Schoon, 
Tel: 030-2657776, email: h.schoon@live.nl

Vanaf 8 april
Pastoor Erna Peijnenburg
Tel: 06-22131765, email: ernapeijnenburg@gmail.com

Bereikbaarheid Bestuur

Het bestuur van de statie is te bereiken op email adres: 
bestuur.h.elia@gmail.com

Agenda Aalsmeer

Oosteinderweg 394, Aalsmeer
Info: 0297-328333.
Inschrijving nieuwsbrief en redactie OKKN Aalsmeer: 
corbier.louman@hetnet.nl

Diensten: 
– 29 april 16:00 uur: Reguliere viering met bisschop Dirk Jan Schoon
– 27 mei  16:00 uur: Heilige drie-eenheid met pastoor Jake Dejonge

Aanmelden of opzeggen ontvangst nieuwsbrief

Wilt u zich aanmelden of opzeggen voor de ontvangst van de nieuwsbrief 
stuur dan een email naar nieuwsbrief.h.elia@gmail.com of laat het weten 
aan een van de bestuursleden.
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